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Geloven op de tast
DeBijbel open .
Handelingen 17:16-34

Stellingen.
STELLING 1: Er is meer
waardering nodig voor twijfel!
STELLING 2: God is dichtbij alle
mensen, gelovig of niet.

Voor een geloofsgesprek.
1. Wat betekent het voor jou
persoonlijk om te geloven in God?
2. Op welke manier heb jij geleerd
te geloven in de loop van je leven?
Werkt dat nog steeds voor jou?
3. Heb jij weleens het gevoel
gehad vast te lopen in je
geloofsleven? Hoe ben je daarmee
omgegaan?
4. Is er in de kerk ruimte voor
twijfel, zoeken en verwarring?
5. Wat denk je dat het betekent
om gelovig te zijn in een
samenleving die ook andere
religies en spirituele
overtuigingen heeft?
6. Hoe kun je ruimte creëren voor
het mysterie en het geheim van
God in je geloof?
7. Wat is voor jou kenmerkend
voor ‘geloven op de tast’?

Wat betekent het om te geloven in God? Heb jij ook wel eens het
gevoel dat je ‘schaakmat’ staat als het gaat om je geloofsleven?
Hoe kunnen we elkaar helpen om te geloven op de tast?

(On)zeker geloven Hebben we de lat misschien niet ook te hoog
gelegd met deze omschrijving van geloof: ‘Zeker weten en vast
vertrouwen’? In de christelijke traditie is er altijd ruimte geweest om
te twijfelen en zoekend te zijn. Die ruimte is nu meer dan ooit nodig.
In ieder geval heeft elke nieuwe generatie het recht om zelf weer een
taal te mogen vinden waarin het voor hen mogelijk is om te spreken
over geloven en over God.

Stoïcijnse filosofie In Athene ontmoet Paulus de filosofen van die
tijd. Ze houden zich bezig met de vragen die van alle tijden zijn. Hoe
moet je leven? Wat is waardevol? Wat is de zin van ons bestaan? Is er
een God? In welke god kun je het beste geloven? In gesprek met
filosofieën is het goed om te bedenken dat het christelijk geloof niet
alleen een verlossingsreligie maar ook een wijsheidsreligie is: een
bron van levenswijsheid. Dat maakt ons ook opener voor bijvoorbeeld
het stoïcisme dat gaat over thema’s als persoonlijke ontwikkeling en
het leiden van een deugdzaam leven. Dit soort vragen komt aan de
orde: Wat ligt binnen mijn controle en wat niet? Hoe kan ik mijn
oordelen en gedachten helder en rationeel houden? Hoe kan ik
innerlijke rust en kalmte vinden te midden van uitdagingen?
Herkenbare vragen!

Aansluiten Paulus probeert aan te sluiten bij het filosofische
gedachtegoed dat hij tegenkomt. “Atheners, ik heb gezien hoe
buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent.” Dat is voor de
kerk vandaag ook een uitdaging: verbinding maken met wat er aan
religie en spiritualiteit in onze samenleving is, daar waarderend over
spreken, en dan toch ook een eigen verhaal te vertellen hebben, in alle
vriendelijkheid en nederigheid. Zo is Paulus geraakt door dat
opschrift bij een altaar: “Aan de onbekende god”. Zo’n opschrift is ook
aan ons een uitnodiging. Want God kan ook zo bekend, zo gewoon, zo
vanzelfsprekend zijn geworden, dat je Hem als het ware in je broekzak

hebt. Dan ben je kwijt dat God altijd groter en anders is dan ons
denken. Dan ben je kwijt dat er nog zoveel is wat we niet weten
over God. Dan ben je kwijt dat God voor ons als mensen altijd een
Mysterie blijft, een Geheim.

Nieuwe leer Paulus gaat in op de uitnodiging: “Kunt u ons
uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen?”
Hij gaat niet recht op zijn doel af door meteen te spreken over
“Jezus Christus - en die gekruisigd”. Hij spreekt over God als
schepper “die aan iedereen leven en adem en al het andere
schenkt” en ook over “een man die uit de dood is opgestaan”. Maar
de kern van zijn toespraak wordt toch gevormd door deze
woorden: “Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en
Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van
niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij
en zijn wij.” We leren hier drie dingen over geloven in God:
1. Geloven is zoeken, omdat we al gevonden zijn. God is er al. Hij
komt niet pas in beeld als wij Hem zoeken. Ook in het leven van
wie God niet kennen en aanbidden, is Hij wel degelijk aanwezig.
En het zoeken is misschien wel belangrijker dan het vinden. We
zoeken niet zozeer om te vinden, maar omdat we gevonden zijn.
2. Geloven is: geloven op de tast. We zijn hier ver weg van allerlei
stelligheden, ver weg van rotsvaste overtuigingen waar niet aan
gewrikt mag worden, ver weg van een geloof dat als een gesloten
systeem aanvaard moet worden, ver weg van een geloof dat geen
twijfel verdraagt. Geloven op de tast is onderweg zijn en
onderweg blijven, open en zoekend.
3. Geloven is geloven in een God die veel dichterbij is dan je dacht.
Als je hebt leren geloven in de God als de oude man met de grote
baard die ergens in de lucht op de troon zit, dan schudt Paulus je
wakker. Hij is van niemand van ons ver weg. Hij is het licht dat op
ons schijnt, hij is de lucht die we ademen, hij is de kracht die we
voelen. In Hem leven wij.

Draag deze woorden een tijdje mee in je hart:
“In Hem leven wij, in Hem bewegen wij, in Hem zijn wij.”


