Samenvatting: De Wenkende leider

Klaas Quist schrijft het boek en begint met twee leiderschapsstijlen te bespreken.
Namelijk de consensus leiders en de charismatische leiders. Je kunt je bij beide wel
wat voorstellen waarschijnlijk.

Consensusleiders zitten voor het beeld om een ronde tafel en proberen het voor
iedereen goed te doen. Ze geven gevolg aan ons ingeschapen verlangen om in
verbondenheid en vrede met anderen en met God te leven. Ze geven iedereen even
veel inspraak, zijn afwachtend, voorzichtig en veranderingen gaan geleidelijk. Dit
heeft voordelen want veel samenhang in structuren, de gemeente is niet afhankelijk
van een leider, er is oog voor elkaar en oprecht meeleven en veranderingen gaan
langzaam waardoor het tempo door iedereen kan worden bijgebeend. Er zijn ook
nadelen, want er is weinig ruimte voor creativiteit, veel kans op angstige
bezorgdheid, gemeenteleden met meest uitgesproken standpunten hebben de
meeste invloed en bepalen het tempo, met veel kans op polarisatie en de kerkenraad
heeft een grote verantwoordelijkheid die hen meer energie kost dan vreugde geeft.

Charismatische leiders zitten in de beeldspraak aan een rechthoekige tafel. Zij
bepalen de koers die de gemeente gaat. De gemeente is vaak energiek waardoor er
veel gebeurt, er is een duidelijke krachtige visie wat zich uit in uiterst trage of heel
voortvarende veranderingen. Deze leiders zijn genieén met helpers, maar krijgen ook
kritiek dat ze teveel doen en bepalen. De voordelen van dit soort leiders is dat er veel
duidelijkheid is in koers en structuren, waardoor veel mensen meedoen, er komt
energie vrij en de gemeente is aantrekkelijk voor buitenstaanders. De andere kant is
dat het ook voor verwijdering zorgt bij mensen die het niet eens zijn met de visie en
persoon van de leider, en dat de gemeenschap zich van de omgeving vervreemd, het
is moeilijk om opvolging te vinden en de leiders zelf vinden het moeilijk om los te
laten.

Deze voorgaande structuren kunnen wel gebruikt worden in leiderschap maar
kunnen nooit het doel zijn. Maar wat dan wel?

Het voorbeeld uit het boek wat Jos de eerste kerkenraadavond aanhaalde over het
wijzen van de weg of iemand die wenkt: “kom maar achter mij aan”

Dit wordt verder uitgewerkt: Je wenkt als leider door mensen uit te nodigen om, net
als jij, alles op alles te zetten de bestemming te bereiken, in alle eerlijkheid over de
moeite die dat soms kost. Je houdt de bestemming voor ogen, wat niet eenvoudig is,
want al te snel verzand je in de regelmodus.

Hoe?

e Breng steeds de bestemming onder de aandacht
e Gebruik waarden voor houvast, verbinding en het maken van keuzes
(voorbeelden in het boekje)



o Geeft gemeenteleden autonomie (zelf verantwoordelijkheid dragen voor ons
leven en de keuzes die we maken) In de scheppingsgeschiedenis: “ zo komt
het dat een man zich losmaakt van zijn ouders en zich hecht aan zijn vrouw”
de verbinding wordt niet verbroken maar veranderd wel.

e Houdt elkaar scherp en leer van elkaar: op drie manieren en op drie niveaus.

o Regels: we gaan hetzelfde beter proberen te doen

o Inzichten: we proberen te begrijpen wat er aan de hand is en met de
opgedane inzichten vernieuwen

o Principes: we stellen existentiéle vragen over wat we doen in relatie tot
onze bestemming.

We doen dit persoonlijk, als gemeente en als leiders.

e Erken en respecteer dat mensen verschillen van elkaar. (Voorbeeld van de
agenten)
e |aat de gemeente een veilige plaats zijn voor iedereen!

Focus: de bestemming van de gemeente

e Hoofdtaak 1 van de wenkende leider is de gemeente vertegenwoordigen bij
God: gebed rond een open bijbel bij bijeenkomsten. En tijd nemen om te
spreken over de weg die de Geest wijst. Daarom niet aan een tafel maar in
een liturgisch centrum

e Hoofdtaak 2: bouwen aan een lerende organisatie.

Tendens:
Spoorzoeken: hoe kunnen we vandaag Jezus volgen? Welke weg wijst de Geest?

Organisatie: gavengericht: iedereen uitnodigen om hun gaven te ontdekken en die in
te zetten met maar 1 prioriteit: de bestemming

Veranderingen: kenmerk van het evangelie van het Evangelie van Jezus: kijk naar
de vruchten, want die vertellen wat er in iemands hart leeft.

Kenmerkend voor leiders: uitnodigende voorbeelden

Kritiek op leiders: “ik krijg geen vat op jullie”: Wenkende leiders zijn ontspannen
en herkenbaar aan een zekere lichtvoetigheid. De kerk is niet van hen, maar van de
levende God.

Van duwen en trekken naar wenken:

Voorbeeld: een veelbesproken leider Mozes. Hij heeft het gevoel te bezwijken onder
de last van zijn verantwoordelijkheden (aspecten van consensus, en charismatische
leider) Zijn schoonvader Jetro zet hem op het spoor van de wenkende leider.

Mozes is een overbelaste leider die alles alleen doet en zichzelf onvoldoende
beschermd, terwijl het volk niet echt uit de voeten kan met wat hij zegt.

Jetro leert hem dat zijn eerste verantwoordelijkheid is dat hij het volk
vertegenwoordigd bij God, en die rol van pleitbezorger doet meteen aan Jezus



denken. Daarnaast leert hij hem delegeren, de voorwaarden die hij daarbij stelt aan
de mensen aan wie gedelegeerd wordt zijn: doortastend, vroom (godvrezend),
betrouwbaar en niet omkoopbaar. “Heer laat ons zien hoe we uw gemeente hierin
kunnen leiden en dit principe kunnen overdragen en versterken” Niet wijzen op het
belang van gebed, maar voorgaan in gebed!

Vraag aan jezelf of je tevreden bent met je “stille tijd” Ons gezamenlijke en ons
persoonlijke geloofsleven staat onder druk, echter de kerk van God verliest haar
kracht als we de meeste aandacht geven aan de organisatorische aspecten van het
gemeentezijn. (Voorbeeld Bonhoeffer blz. 79)

De bestemming: kijk naar Jezus en gehoorzaam Hem

Als we onze vreugde verliezen staan we niet in onze missie. Wat is vreugde: citaat
van Jos “de geestelijke werkelijkheid die niet stuk te krijgen is door welke uiterlijke
omstandigheid dan ook” We volstaan vaak met een verlangen naar vreugde
vanwege een fijne gemeente en omdat God ons liefheeft en genadig is. Maar minder
dan de overviloedig vreugde vanwege het gehoorzamen van Jezus moeten we geen
genoegen nemen.

Jezus zegt GA, MAAK, DOOP, LEER in gebiedende wijs, een van de woorden
springt er grammaticaal uit MAAK alle volken tot mijn leerlingen.

Zorg over de kerk dat christenen wel Jezus als Redder accepteren maar niet als
Koning en Heer van hun leven

De focus ligt niet bij de wil van de gemeente of bij de visie van de leiders maar de
weg achter Jezus aan. Dat maakt ons spontane en dappere leerlingen die elkaar de
waarheid durven vertellen, naar elkaar luisteren, kwetsbaar tegenover elkaar zijn en
niet bang voor elkaar. Dit is niet eenvoudig qua uitvoering maar als we Jezus willen
volgen moeten we ons kruis opnemen.

Jezus noemt zichzelf “de goede herder”

e Leiders zijn herders van de kerk, die tegelijk zelf geleid worden door Christus
want het is zijn kudde

e Zonder herder maken we er een zootje van, daar lijdt niet alleen onze
omgeving onder het bedreigt ook ons voortbestaan

e Slechte herders ruineren de kudde omdat ze hun eigen belang vooropzetten
met als gevolg dat de kudde uiteenvalt, wordt bedreigd en ronddoolt zonder
dat iemand naar ze omziet.

Ipv charismatische leiders een charismatisch lichaam: een lichaam, een geest, een
hoop, een Heer, een geloof, een doop een God en vader> niet de leiders wijzen de
weg maar de Geest. Van het menselijk lichaam is bekend dat het een heel groot
aanpassingsvermogen heeft... de gemeente heeft ook een aanpassingsvermogen
aan de veranderende omstandigheden, zoals weer nieuwe kerkenraadsleden en een
veranderende tijdsgeest.

e We moeten geen eenheid worden. We zijn er al een, het is een werkelijkheid,
geen mogelijkheid of opdracht.



ledereen heeft iets van Gods genade ontvangen en wordt opgeroepen dat in

te zetten

e Verantwoordelijkheid van de leiders om ruimte te geven aan de gaven die God
in de gemeente gegeven heeft.

e Elk systeem van mensen heeft de neiging het evenwicht te willen bewaren, dit
staat verandering in de weg

e Spanning in de onderlinge relatie wordt niet alleen veroorzaakt door de

situatie, maar ook door de wijze waarop het lichaam hierop reageert.

Bronnen van onrust:

Communicatie: er gaat in informatievoorziening heel makkelijk iets fout
Richting: als de missie of visie onduidelijk is of niet meer passend bij de tijd
Leiderschap: leiders zijn te veel bepalend of te weinig aanwezig
Beschikbaarheid: taken blijven liggen, veel dezelfde mensen die zaken
oppakken

e Gerichtheid op organisatie: het “waarom” van de dingen is naar de
achtergrond verdwenen

Emoties: volwassenheid is het evenwicht tussen moed (voor jezelf opkomen) en
consideratie (rekening houden met anderen) Het houden van dit evenwicht is een
kunst die veel training vraagt. Als dit uit balans is ga je te veel ruimte innemen
(trekken) of raakt uit evenwicht en duwt terug, wanneer er dan spanning groeit
ontstaat er een emotionele drichoek waarin steun wordt gezocht bij anderen,
waardoor een derde het brandpunt wordt van het niet opgeloste probleem van
persoon 1 en 2

Wat kun je als wenkende leider?

Durf wat spanning geeft te laten staan

Bedenk hoe volwassen de omgang is

Probeer te begrijpen wat de achtergrond van de spanningen zijn

Probeer niet de ander te veranderen, maar Kijk hoe je zelf het evenwicht kunt
bewaren en opkomen voor jezelf: gedraag je volwassen.

Al laatste:
Wees een voorbeeld en blijf in verbinding
Woorden doen ertoe, maar luister vooral en probeer reflectief te luisteren

Kracht van de inzet is niet iets doen omdat het anders niet gebeurt, kracht van de
inzet is iets doen omdat je er goed in bent

Christus was een dienende leider laten we dat wenkend navolgen

Stel grenzen en bepaal wat belangrijk is: maak concreet waar Christus de gemeente
toe oproept.

Voorbereid zijn op weerstand: ga vanuit een volwassen houding het gesprek aan.

Wenk naar de bestemming in plaats van naar de organisaties.






